KIJK OP DE WIJK

Toelichting op het verhaal van Henk - vriend Rob

“Ja, onze Henk is wel veranderd. Een paar jaar geleden was hij echt nog
het mannetje. Hij had een goede baan als financieel adviseur en had een
mooi leven. Toen in één klap viel alles weg. Hij heeft een hele tijd moeten
revalideren en veel is wel weer teruggekomen, maar het was toch niet
meer de man die we allemaal kenden. Toen Anja en hij vorig jaar ook nog
gescheiden zijn, was het helemaal een moeilijke tijd en zijn veel vrienden
verdwenen.

Ik ga nog wel langs en samen met Elle en zijn moeder proberen we nog
wat dingen op te zetten. Hij is volledig afgekeurd, maar daar ga je je niet
beter van voelen. Hij regelt nu voor een paar mensen hun aangifte.
Zolang dat rustig aan gaat, lukt dat en het geeft ook wat meer
eigenwaarde. Het zou goed zijn als hij wat meer activiteiten op kan
pakken. Hij kan echt nog veel dingen wel, alleen moet het rustiger en
anders dan vroeger. Dan wordt zijn leven ook weer wat waardevoller en
je merkt dat hij daar wel behoefte aan heeft. En ja, hij is snel overprikkeld
en wordt dan boos, maar als je dat weet, dan kun je ook daar wel mee
omgaan.

Dat zou ook Elle helpen. Nu is ze in het weekend vaak meer een
verzorger dan een dochter. Ik zie ook dat dat Henk frustreert. Hij wil
graag dat ze een weekend heeft zoals past bij een meisje van 15, met
vrienden en uitgaan, maar Elle heeft veel te veel
verantwoordelijkheidsgevoel naar haar vader toe.”




