KIJK OP DE WIJK

Nieuwe buurman Youssef die zich voorstelt

“Goedemiddag, stoor ik u niet? Ik ben Youssef, ik woon hier samen met
mijn vrouw en mijn kinderen. Ik heb er 4. De twee oudste studeren in
Utrecht en Amsterdam, maar Araf van 14 en lIlja van 12 wonen gelukkig
nog thuis.

Mijn vrouw, Samira, zorgde altijd voor het huishouden en de kinderen.
Maar ze is een paar weken geleden ziek geworden. Ze kan niet meer uit
bed komen en moet meerdere malen per week naar het ziekenhuis. Ik
ben blij dat de kinderen nu nog thuis wonen zodat ik kan gaan werken,
maar eigenlijk wil ik dat niet voor hen; ze zijn nog zo jong en dat hun
moeder ziek is, is al moeilijk genoeg zonder ook nog te moeten zorgen of
poetsen. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ik ben
zelfstandige; ik breng pakketten rond. En als ik niet werk, komt er ook
geen geld binnen.

Gelukkig hebben we wat steun aan Badia, een vriendin via de moskee. Ze
gaat iedere week een of twee keer met Samira mee naar het ziekenhuis.
En Araf kan iedere woensdag terecht bij zijn oom en tante.”




