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Nieuwe buurman Sagar die zich voorstelt 

“Hallo, ik ben Sagar. Wat willen jullie van mij weten? Hoe het met mij
gaat? Het gaat allemaal maar net. Er moet zoveel en krijgen gebeurt in
Nederland niet meer tegenwoordig. Toen ik jong was, heb ik me in twee
jaar tijd opgewerkt tot mijn eigen restaurant. 40 jaar hard gewerkt en
belasting betaald, en nu is er iedere keer als ik hulp nodig heb gezeur. Ik
snap wel dat de mensen in de zorg geen tijd voor me hebben, ze moeten
ze ook meer betalen. 

De huisarts begrijpt me ook al niet. Ik heb geen energie meer, en het lukt
ook allemaal niet goed meer; mijn lijf is ziek. De huisarts heeft allemaal
testjes gedaan, maar die zeggen dat er niets aan de hand is. Ik snap mijn
eigen lijf toch wel! Maar nu mag ik niet zo vaak meer langskomen. Ja,
vorige week wel, toen heb ik mijn enkel gebroken hier op de stoep. Nu
moet ik geopereerd worden en mag ik hem 6 weken niet belasten. Hoe
moet een mens dat nu weer doen?

Iemand die me kan helpen heb ik niet. Sarah, mijn ex, is weggegaan
zodra we met pensioen gingen en op Michael kan ik ook niet rekenen. Ik
zal hier wel gewoon in mijn eentje wegkwijnen, niemand is
geïnteresseerd in een ander. Maar ja, eigenlijk weet ik ook niet hoe ik dat
moet doen.”


