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Nieuwe buurman Henk die zich voorstelt 

“Yoo, ik ben Hendik, maar iedereen noemt me Henk. En dit hier is mijn
meissie Elle, ze is al 15. Ze woont nu bij haar moeder, maar is in de
weekenden bij mij. Eerst woonden we allemaal samen, maar een paar
jaar geleden kreeg ik een hersen… moeilijk woord… nou ja, iets met mijn
hersenen waardoor ik nu in een rolstoel zit en mijn linkerarm en hand
niet meer kan gebruiken. Eerst kon ik nog helemaal niets, niet eens
praten, maar nu kan ik alweer veel meer.

En daarna veranderde er veel. Ik was eerst de party animal! Ik had veel
vrienden en dan gingen we op stap of we zaten voor de derde helft in de
kantine bij de club. Ook gingen we veel naar concerten en festivals, Anja,
mijn ex, ging dan ook vaak mee. Aa, dat waren mooie tijden.

Maar je merkt als er zoiets gebeurt wel wie je echte vrienden zijn. Nou,
de meeste niet dus. In het begin kwamen ze nog wel langs, maar nu
komt alleen Rob nog vaak langs… en ons mam natuurlijk. Ergens snap ik
het ook wel. Zo leuk is het niet meer bij mij. Ik kan veel niet meer. Harde
muziek lukt niet meer en veel drukte om me heen ook niet.”


