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Nieuwe buurvrouw Erna die zich voorstelt 
“Een goedemiddag aan u allen. Wel vreemd om me zo voor te stellen,
maar ergens ook wel weer vertrouwd. Ik heb vroeger altijd bij een grote
verzekeringsmaatschappij gewerkt en dan heb je zo vaak van dit soort
voorstelrondjes. Alleen was ík toen vaak degene die de vragen stelde. Ja,
mijn werk was heel bijzonder, daar kan ik eindeloze verhalen over
vertellen. Ik had het geluk op een leidinggevende functie te zitten en was
veel internationaal bezig. Daar kwam mijn talenknobbel ook altijd goed
van pas. Als je in Madrid of Oman zaken kan doen in de eigen taal, is dat
altijd een plus.

Voor mijn kinderen was het wel wat lastiger. Ik was toch met regelmaat
weg, en als ik thuis was maakte ik ook lange dagen. Mijn lieve Bern is ook
al jong overleden, hij was pas 40, en ik bleef toen met twee kinderen
zitten. Ik ben even thuisgebleven maar het leven gaat door, en
huisvrouw zijn paste niet zo bij me. Gelukkig is onze lieve Majorie in ons
leven gekomen. Zij heeft jaren bij ons in huis gewoond als nanny en
enorm geholpen met mijn zoon en dochter. Ze is nog steeds een
dierbare vriendin en komt nog regelmatig langs.

Het leven is nu wel wat minder spannend, maar ik ben content. Het
enige is dat er een paar jaar geleden Parkinson is gediagnosticeerd. Het
was bijna een opluchting na die tijd ervoor met zoveel onzekerheid. Ik
probeer het allemaal positief in te zien, maar op sommige dagen is het
wel lastig. Ik blijf het wel zelf doen, ik moet er niet aan denken om naar
zo’n verpleeghuis te gaan.”


