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Nieuwe buurman Toon die zich voorstelt 

“Goeiendag mensen, leuk jullie tegen te komen! Dit hier is Boris, mijn
hond. Mijn enige huisgenoot, want getrouwd ben ik nooit… niemand
bleef plakken.” (Lacht.) “Ik woon hier een stukje verderop in dat nieuwe
huis op de hoek. Ik woon er pas een paar maanden. Eerst woonde ik aan
de andere kant van de stad, daar gaan ze nu nieuwe huizen bouwen. Ik
woonde daar al 40 jaar, maar helaas werden ze gesloopt. Daar had ik
ook een hele lieve buurvrouw; die kookte zo nu en dan voor me en
kwam vaak een kop koffiedrinken. Hier vind ik het nog lastig. Het is
tegenwoordig zo lastig om mensen te leren kennen, iedereen heeft het
zo druk!

Vroeger was dat wel anders! Ik zat bij de voetbalclub, heb altijd de F’jes
getraind. Ik heb veel van die knulletjes groot zien worden op het veld.
Kwam ik ze later bij de carnavalsvereniging weer tegen. Ook speelde ik
trompet bij de fanfare. Dat vond ik heerlijk! Met name het meelopen
tijdens de optocht. Maar ja, dat gaat al een tijdje niet meer, dus nu loop
ik hier maar rond. 

Ik was hier net even gaan zitten op weg naar huis. Ik moest even
nadenken waar dat ook alweer was, het is ook zo’n doolhof hier in de
buurt. Mijn vriend Bart zei dat ik eens naar de huisarts moet gaan, maar
daar begin ik niet aan. Het gaat prima met mij en Boris.”


