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Toelichting op het verhaal van Linda – vriendin
Marloes

“Ik ken Linda al jaren. We zaten samen bij de handbalclub. Vroeger was
het een actieve en spontane meid met een hart voor haar omgeving. Ze
werkte jaren bij de voedselbank, zelfs toen ze Thomas in de kinderwagen
mee moest nemen. Was ook wel weer leuk voor de mensen die
langskwamen, zo’n klein mannetje. 

We bellen en appen wel veel, maar sinds de scheiding zien we elkaar
minder. Het is ook wel een rotsituatie met die waardeloze ex van haar.
Daar kun je geen afspraken mee maken. En dan ook nog de situatie met
haar moeder. Ze vertelde me laatst dat ze schrok van de afhankelijkheid
van haar moeder. Ze is bij haar gaan wonen zodat zij ook op Thomas zou
kunnen passen als Linda moet werken, maar dat gaat helemaal niet
goed. Linda’s moeder ligt veel op bed en Thomas heeft nu eigenlijk veel
behoefte aan duidelijkheid en structuur, zodat dat wat houvast geeft in
alle veranderingen.

Dat arme kind kan het ook niet goed aan dat zijn vader niet in hem
geïnteresseerd lijkt te zijn. Snap ik ook wel, maar het is een grote jongen
al en als hij eenmaal boos wordt, geloof ik niet dat Linda of haar moeder
tegen hem op kunnen. Ik houd mijn hart vast.”


