KIJK OP DE WIJK

Nieuwe buurvrouw Mari die zich voorstelt

“Hello, how are you? Sorry, mijn Nederlands is nog niet altijd goed. Ik en
mijn zoon Ammar wonen hier nog niet zo lang. We hebben pas vier
maanden een verblijfsvergunning en zijn drie maanden geleden hier
komen wonen vanuit Ter Apel. Het is zo fijn om weer een eigen plek te
hebben waar we iets op kunnen bouwen. Dat is wel spannend. Waar we
eerst woonden, kende ik iedereen en deden we ook veel samen. Ik
kookte vaak voor andere mensen in de buurt. Maar hier in Nederland
werkt dat anders. ledereen is veel meer binnen en buiten zijn ze
onderweg naar werk of iets anders.

Mijn man en twee dochters zijn nog niet hier. We hopen wel dat ze snel
hier naartoe komen. Ammar en ik bellen ze een paar keer per week,
maar soms werkt de wifi niet. Het is moeilijk dat we niet bij elkaar zijn,
maar we doen ons best. Ammar probeert ze al wat woordjes Nederlands
te leren.

Ammar gaat hier ook al naar school toe. Hopelijk kan hij over een tijdje
naar een gewone middelbare school. Ik ben altijd juf geweest op de
basisschool. Hier telt mijn diploma niet, maar ik hoop dat ik over een
tijdje wel een diploma kan halen waarmee ik meer mag werken.
Kinderen iets leren vind ik heerlijk! Nu help ik op de basisschool daar de
jufvan groep 4. Dan kan ik toch wat doen en het helpt me mijn
Nederlands te verbeteren.”




