KIJK OP DE WIJK

Nieuwe buurvrouw Carla die zich voorstelt

“Hoi, ik ben Carla. Ik woon daar (wijst buiten beeld) op de eerste etage. Ik
ben getrouwd met Theo en Robbert is onze zoon. Helaas woont hij met
zijn vrouw en mijn twee kleinkinderen in Dubai. Dat is erg ver weg, maar
gelukkig kunnen we facetimen. Alleen jammer dat het zo'n tijdsverschil
is.

Ik zou het fijn vinden als Robbert hier in de buurt zou wonen, maar ja, je
kan het niet kiezen he. Gelukkig zorgt hij wel een beetje voor de
financiéle zaken, want dat kan ik niet hoor, dat deed Theo altijd.

Theo woont hier ook niet meer.” (Ze zucht.) “Vorig jaar is hij opgenomen
in het verpleeghuis hier verderop in het dorp. Thuis lukte het niet meer.
Toen hij een paar jaar geleden dementie kreeg, had ik gehoopt dat hij
thuis kon blijven wonen, maar vorig jaar liep hij steeds van huis weg en
toen kon het niet meer.

Ik ga wel iedere dag bij hem op bezoek, het is een stukje lopen maar met
de rollator lukt dat nog net. Of nou ja... lukte. Gisteren ben ik gevallen.
Heel stom over het drempeltje bij de deur. De buurman heeft me
gelukkig naar binnen geholpen. De huisarts is geweest en er is gelukkig
niets gebroken, maar mijn benen zijn er niet mooier op geworden. Lopen
lukt nu alleen niet goed. Het lukt me niet om helemaal naar Theo te
lopen en ik weet ook niet hoe ik mijn boodschappen kan doen.”




