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Toelichting op het verhaal van Toon – vriend Bart

“Ja, onze Toon is een ‘gezelligerd’. Zet er maar een borreltje voor en hij
kletst vijf kwartier in een uur. Vroeger gingen we regelmatig met onze
vriendengroep op stap. We kennen elkaar van de carnavalsvereniging,
waar we allemaal meehielpen bij het bouwen van de wagen. Dat was
altijd een toptijd! 

De laatste jaren hebben we steeds meer vrienden af moeten geven, zo
gaat dat als je ouder wordt. Alleen Toon en ik zijn nog over. Ik kom niet
meer bij Toon thuis. Ik heb het lang gedaan, maar het is zo vies in huis!
Als je binnenkomt, kun je nog net door een klein gangetje lopen en de
huiskamer staat vol met rotzooi. Ook ruikt het niet fris en zag ik ook wel
eens hondenpoep van Boris liggen. Dus nee, voor mij hoeft dat niet
meer.

Ik sprak de buurvrouw de laatste keer dat ik hem thuis heb gebracht, en
zij vertelde me ook dat ze vindt dat Toon zelf niet fris ruikt. Ook vertelde
ze dat mensen uit de buurt hem al een paar keer thuis hebben moeten
brengen omdat hij de weg kwijt was in de wijk. Ik heb geprobeerd om
hierover met hem te praten, maar hij wil er niets van weten.”


