KIJK OP DE WIJK

Toelichting op het verhaal van Mari - Psycholoog
COA Anne

“Mari en Ammar heb ik leren kennen via het COA. Vluchtelingen maken
vaak de meest vreselijke dingen mee op hun reis hiernaartoe en
daarvoor ook al; de keuze om te vluchten en alles achter te moeten laten
is geen makkelijke. Ik help zowel Mari als Ammar hiermee. Het zijn erg
optimistische mensen en Ammar doet het goed op school. Dan zie je
toch de veerkracht van de jeugd.

Voor Mari is het lastiger. Er is veel gebeurd en er zijn nog veel zorgen
over de rest van het gezin. Daarnaast is het lastig om te aarden in een
samenleving waarin je je nog niet thuis voelt. Het zou goed zijn als Mari
wat meer mensen in haar omgeving leert kennen, dan kan ze een band
opbouwen en ook daar haar zorgen delen. Ik ben wel aan het kijken naar
een vrijwilliger, maar dat blijkt lastig; er moet tenslotte ook een klik
kunnen zijn.”




